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Gaandeweg, Bernadette...

... komen wij terecht in hemels licht, wel wetend
dat wij nog op aarde zijn. De Verschijning was voor
jou geen verzekering tegen alle moeilijkheden van
het leven, evenmin een garantie voor het eeuwig
leven. Deze kleine Dame die op jou leek heeft je
geroepen om de genade die zij ontving met jou te
delen en om “ja" te zeggen op de liefde die zich
aandient, in die uitzonderlijke ontmoetingen en in
het dagelijks leven.

Dat is Lourdes. De vreugde van de ontmoeting en
de trouw onderweg. "Mijn leven is een wonder”
schrijft zuster Bernadette Moriau, de 70e officieel
erkende genezene van Lourdes. De bedevaart
zou geen enkele zin hebben, indien hij ons de grijsheid van de dagen zou doen
vergeten, om deze daarna terug te vinden. De bedevaart heeft zijn plaats in ons
dagelijks leven, om het van binnenuit te verlichten. De helderheid van de Grot doet
ons het Cachot ontdekken waar, onder de schijnbare miserie, de liefde van een
gezin in het gebed en het vertrouwen schittert.

"Zalig de armen” horen wij dank zij jou, Bernadette. Het woord van Jezus richt zich
wel degelijk tot ons en tot alle kleinen, tot wie Hij wil gaan met de krachtige blik en
een gebaar van liefde, terwijl het aan ons is om zijn aanwezigheid door te geven.
Lourdes is een parabel van het Evangelie, een ontdekking van de vreugde te be-
minnen en te dienen.

Als pelgrims en bezoekers worden wij net als jij verwacht, in de diepte van onze
zwakheden en van onze zonden, om getuigen te worden van de barmhartigheid
die doet leven. Lourdes is de stad van de genezende vergeving. Je hebt je handen
in de modder kunnen steken, opdat een bron zou ontspringen, wij willen zoals jij
doen, vol hoop op het werk van God.

Het Heiligdom van Lourdes vergeet niet dat het ook vandaag nog leeft van de on-
verwachte ontmoeting tussen Maria en Bernadette: twee heel jonge vrouwen die in
de armoede van hun hart de Adem van het nieuwe leven verwelkomen.

E.H. André Cabes
Rector van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes



KORT RELAAS VAN
DE VERSCHIJNINGEN

EEN ADEMSTOOT, EEN LICHT,
EEN GENADE VOOR HET LEVEN...

11 februari 1858. Bernadette komt op de
plaats waar het kanaal van de molens in
de Gave stroomt. Er juist tegenover, in de
nis van de zwarte rots van Massabielle,
"een ware mijn aan hout en beenderen’,
die men kan verzamelen en daarna aan
de voddenraper verkopen. De gezellinnen
van Bernadette waden schreeuwend door
het koude water... Bernadette kan dat niet
door haar astma.

Op het moment dat zij er toch toe beslist,
hoort zij "een geluid als een windstoot”. Zij
heft het hoofd op en Zziet in de diepte van
de grot een licht, dat een gestalte wordt
en die haar een mooi kruisteken doet ma-
ken. Een jong meisje, “even jong en even
klein als ik”, 1,40 m aan 14 jaar.

Bernadette, wonend in het cachot, de
oude gevangenis, afgekeurd wegens te



ongezond voor de gevangenen, ging nog
niet naar school... Hier opent zich haar ho-
rizon voor het licht. De Dame doet haar
immers beloven gedurende twee weken
te komen en zegt in ruil: "Ik beloof niet u
gelukkig te maken in deze wereld, maar in
de andere”, de wereld van de andere, de
wereld van de Liefde.

Na de eerste dagen, waarin ze de vreug-
de van de ontmoeting beleeft, ontvangt
Bernadette een vraag: “Ga drinken aan
de bron en was u er’ Zij moet op handen
voeten tot achteraan in de grot kruipen, en
krabbend in de modder ziet zij vuil water
opstijgen, dat ze gaat drinken en er haar
gezicht mee wast. “Boete! Boete! Boete!...
Bid voor de zondaars!... doet u dat niets
van het kruid te eten dat er groeit?” Op-
dat de ontmoeting waarachtig zou zijn en
echt de diepte van het hart engageert,
moet men dat hart tegemoet gaan tot in
zijn compromissen met het egoisme, de
zonde die de mens er toe brengt zich als
de beesten te gedragen. Maar onder de
modder is er geen modder meer, wel de
bron: achter de zonde is er de vergeving
en de barmhartigheid. Het steeds meer
heldere water wordt het instrument van de
eerste wonderen.

Bernadette wordt dan door de Dame ge-
zonden: “Ga aan de priesters zeggen hier
een kapel te bouwen en dat men er pro-
cessie naartoe moet komen!" De kapel, de
plek van de ontmoeting tussen God en
mens, een oase van barmhartigheid: het is
aan ons om zulke plekken in de Kerk op te
wekken, waarheen een nieuwe mensheid
zich op weg moet begeven, deze die ver-
zaakt aan het egoisme en de oorlog, om te
kiezen voor het geluk te beminnen.

De Kerk is geroepen zich te vernieuwen
naar het beeld van die jonge dame die op
25 maart haar naam zei: "Ik ben de On-
bevlekte ontvangenis”” De Onbevlekte is
het schepsel zonder zonde, helemaal vrij
om de gave van God te ontvangen en te
delen. Is Maria van Nazaret zonder zonde
ontvangen, dan is het om in haar de Zoon
van God te laten groeien en geboren wor-
den. Jezus, op 25 maart ontvangen, iden-
tificeert zich met die ontvangenis, met die
gave van God aan de wereld: een klein
embryo in de schoot van een moeder!

Bernadette zelf is op de woensdag na
Pasen door het Licht doordrongen. De
verschijning duurt lang en de kaars die
ze draagt smelt weg: zij heeft niet langer
de was maar de vlam in de handen. Ber-
nadette wordt een paaskaars, transparant
van het leven van God die de dood over-
wint. Zij zal 21jaar later, op een woensdag
na Pasen sterven!

Voor het ogenblik zet ze haar weg ver-
der en doet haar eerste communie op 3
juni, feest van het H. Sacrament. Maria is
haar catechete geweest. Op 16 juli, feest
van O.L.Vrouw van de Berg Karmel, O.L.
Vrouw van het gebed, ziet zij Maria voor
het laatst, mooier dan ooit tevoren!

Bernadette zet haar leven als gedoopte
verder. Op 8 september wordt zjj lid van
de Kinderen van Maria. Enkele jaren later
treedt ze binnen bij de Zusters van Ne-
vers, want men bemint er en dient er de
armen. Het is in geloof, hoop en liefde dat
zij voortaan het geluk van God beleeft.



IN 2019 MET BERNADETTE

Telkens weer moeten wij de eerste getui-
ge van het gebeuren van Lourdes vinden.
Maar Bernadette verbergt zich graag en
toont zo al een einder voor ons die zich
niet tot haar beperkt. Maar zij blijft on-
misbaar indien wij onszelf onderweg niet
willen verliezen. Maria neemt haar bij de
hand, en met Bernadette neemt zij ook
ons bij de hand om ons naar Jezus te
doen luisteren en Hem te aanschouwen.
“Zalig de armen”: het is geen klemtoon

leggen op de ellende, geen uitnodiging
te behagen wat niet goed is; het is even-
min een les in moraal, geen uitnodiging
om degenen die niets hebben bij te staan.
Het is een bron die ontspringt, juist vanuit
onze vormen van armoede.

Bernadette leidt ons naar
Jezus, zij toont ons het
geheim van de vreugde

Onze bedevaart loopt dus in het spoor van
Bernadette. Wij ontdekken haar op de plek
van haar geboorte, de Boly-molen. Wi
zijn uitgenodigd op haar doopsel; ook wij
worden geboren in het leven van God. Wij
komen in dit ongezond krot, het Cachot,
om er een mysterieuze vreugde te vinden:
het leven van een gezin waar men elkaar
bemint. De ellende leidt er niet toe de buur
te beschuldigen, maar om integendeel op
elkaar te steunen en samen op God te steu-
nen. Wij herinneren ons het getuigenis van
kozijn Sajous die boven woonde: "Ik hoorde
nooit het gerucht van een ruzie, maar altijd
het gemurmel van het gebed".

Wij gaan door tot het Hospice, waar Ber-
nadette haar eerste communie ontving op
3 juni, feest van het H. Sacrament. Zo leid-
den, in de geschiedenis van de verschijnin-
gen, alle belangrijke donderdagen naar de
donderdag van haar communie: Bernadette
verlaat Bartres op 21 januari, op 11 februari
vindt de eerste verschijning plaats, van don-
derdag 18 februari tot donderdag 4 maart
vindt de veertiendaagse van de afspraak bij
de Grot plaats, met middenin, op donder-
dag 25 februari de ontdekking van de bron;
op donderdag 25 maart, feest van Maria
Boodschap, zegt de Dame haar naam.

Vermelden we ook nog 8 september, feest
van de Geboorte van O.L.Vrouw: Bernadette
wordt bij de Kinderen van Maria aanvaard.
Haar roeping is duidelijk doorzichtig te zijn
door het licht dat Maria haar heeft getoond.

De voetstappen van Bernadette is een pel-
grimsweg die wij lopen zonder ons gewone



leven te vergeten, onder meer ons gelukkig
of moelilijk leven als gezin en familie. Wi
kunnen voorzien de weg van de barmhar-
tigheid te beleven, heel speciaal toegewijd
aan het gekwetste moederschap: wij gaan
de heuvel van de Espélugues op, naar de
grot van de twee Maria’s, Maria van Magda-
la en Maria aan de voet van het kruis, getui-
gen van de liefde die zich geeft.

Met de verering van
de relieken van Ber-
nadette beleven wij
een viering die de
bedevaart van dit jaar
kan tekenen. Wij volgen
immers de weg van de
verschijningen: wij vere-

ren de rots van de Grot die voor

ons de plek van een aanwezigheid is; wij
drinken van het water van de bron; wij
plaatsen een kaars, zoals Bernadette deed
op aanwijzing van Maria. Maar laat ons
niet vergeten dat het licht is gekomen om
de duisternis te belichten van een zwar-
te rots waar de zon nooit schijnt; laat ons
niet vergeten dat het water, om te kunnen
ontspringen, vanuit de modder is gehaald,
door Bernadette die men toen als “kleine
slet” heeft behandeld. De Dame had zo-
veel verdriet! Men zou gezegd hebben
dat ze alle ellende van de wereld droeg.
Om toegang te hebben tot het water dat
doet leven, moeten wij de Liefde de dik-
ke laag van de zonde doen doordringen.
Wi kunnen ons laten overtuigen onze
handen in de modder te steken, om ons
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daarna te laten wassen door onze broe-
ders en zusters. Zij zijn teken van de Heer
die zuivert.

De weg van de verschijningen kan ver-
volledigd worden door de Weg van de
Barmbhartigheid. Wij spreken af bij de
Bretoense Calvarie, onder het teken van
het kruis dat de ontmoeting van Maria
en Bernadette inluidt. Wij houden daarna
halt bij het Bureau van de mensen met
een handicap, om zelf bewust te worden
van onze armoede en zwakheid en er
een weg van vreugde te vinden:
onze kwetsuren worden ope-
ningen waarlangs de tederheid
van God kan komen. Twee
andere haltes doen ons de
permanentie van de Hospita-

liteit ontdekken, die met een
tentoonstelling de gedachtenis
bewaart aan hun patroonheilige,
Benoit-Joseph Labre, die heel zijn
leven als pelgrim leefde, bedelend
maar ook een onweerstaanbare vreugde
verspreidend; hij stierf zoals Bernadette
aan de leeftijd van 35 jaar. Een beetje ver-
der verwijst het Bureau van de Medische
Vaststellingen naar de genezingen van
Jezus in het Evangelie, zowel vandaag
als gisteren. Zuster Bernadette Moriau,
laatste erkende genezene, getuigt met de
eenvoud van Bernadette: "Mijn leven is
een wonder". Wij zouden hetzelfde moe-
ten kunnen zeggen! Daarvoor worden
wij aan het eind van de weg verwacht, in
de biechtkapel. De Heer komt naar ons
toe in ons dagelijks leven, zonder zich te
laten afremmen door ons verraad, onze
ontkenning: Hij dompelt ons weer onder
in de genade van ons doopsel, en doet
ons tot het ware Leven geboren worden.



Men heeft kunnen schrijven: “De hel, dat
zijn de anderen”. Met Maria en Bernadette
ontdekken wij dat de anderen de hemel is,
niet de gemakkelijkheid, maar de ervaring
van een vreugde die alle vermoeidheid,
alle ontgoocheling en alle dood overwint.

Wij gaan verder, steunend op elkaar, en
degenen die er het slechtst aan toe zijn,
zijn juist deze die ons ondersteunen.
Want het is niet de fysieke kracht die telt,
maar het licht van het hart. Wij ervaren zo
de vreugde van de Verschijning, wanneer
wij ons in dienst van een armere stellen, in
Lourdes is dat vaak een oudere persoon
of een zieke, en wij ontvangen de genade
van een glimlach, die het hart uit zijn ge-
vangenis bevrijdt. Beetje bij beetje hebben
wij die glimlach niet meer nodig, maar
vinden wij onze vreugde in de eenvou-
dige dienst en in de gave. God die alleen
maar liefde is, God die alleen maar gave
is, heeft ons inderdaad naar zijn beeld
geschapen. Wij bestaan echt wanneer wij
ons laten gaan om op Hem te lijken.

De Kerk is geen humanitaire organisatie.
De dienst is geen activiteit naast een an-
dere, die men zou kunnen delegeren aan
hen die de tijd en de bekwaamheid heb-
ben. De Kerk is een familie, waar men leert
elkaar te beminnen.

De ontmoeting en de dienst zijn de Zziel
van de bedevaart. Lourdes zou niet be-
staan zonder de zieke mensen, zonder de
vrijwilligers bij hen, zonder de voortdurend

beleefde wederzijdse hulp. Lourdes is niet
alleen mijn bedevaart. Wij ontmoeten hier
mensen uit alle hoeken van de wereld. De
organisatoren zijn uitgenodigd contacten
onder verschillende groepen toe te laten,
om hun georganiseerde activiteiten voor
andere groepen en eventuele voorbijgan-
gers open te stellen. Wij vormen samen
de Kerk, zoals wij het aanvoelen bij de in-
ternationale Missen of de processies.

Het Heiligdom bereidt het Kerkplein voor,
een plaats voor ontmoetingen en gezellig
samenzijn, waar de realiteit van het chris-
telijk leven kan getoond worden en dat
het Dorp van de Ontmoetingen, opgericht
voor de Dagen van Lourdes, ons toelaat
te ontdekken of te herontdekken. Laat
ons proberen te zien hoe er meer profijt
kan worden gehaald uit de aanwezigheid
van de "paviljoenen” en de partners van
het Heiligdom. Laten wij ook de mogelijke
haltes niet vergeten op weg naar Bartres,
bij de Poolse missie en La Pastourelle. Een
uitstap is geen intermezzo, zoals men
graag herhaalt: het Meer van Lourdes
en de Pic du Jer kunnen ons helpen het
Evangelie in en uit te ademen; en de
dorpen rond Lourdes nodigen ons uit te
ontdekken dat Bernadette een plant is die
in een streek is opgegroeid. De mariale
routes verbinden ons met Bétharram of
Garaison. Op de bedevaartweide leidt de
tent Family Rosary ons naar de eenvou-
dige ervaring van de rozenkrans, die ons
in ons dagelijks leven kan begeleiden.

“Zalig de armen”’, die op zoek zijn naar
hulp en steun. Bernadette neemt u bij de
hand. U ontvangt van haar een licht, een
levend water, dat doorheen alle modder
en alle duisternis doorbreekt. Op uw beurt
ontdekt u bij de kleinsten het geluk van de
andere wereld.



HEEL HET JAAR

WORDT BERNADETTE GEEERD

De weg van Bernadette die leidt naar het naburig dorp Bartrés (het dorp waar
ze voor de verschijningen verbleef en er de schapen hoedde) zal beter toegankelijk
worden.

De H. Bernadettekerk, ingehuldigd in 1988, moet helemaal vernieuwd worden:
de ondernomen werken dragen bij tot een grotere modulatie voor de kerk. Tot nu
toe kon zij worden opgedeeld in twee ruimtes. Door de nieuwe uitrusting zal men
kunnen rekening houden met het aantal aanwezigen: voor enkele honderden of voor
duizenden...

Een jaarkalender geeft ons de grote data uit het leven van Bernadette

Een nieuwe liturgie, "De bron ontspringt uit de modder”, verwijzend naar de
ontdekking van de bron door Bernadette en die ook symbool staat voor haar par-
koers, van de ellende van het Cachot naar de moederlijke begunstiging door de
Maagd Maria.

Een bijzonder bedevaartprogramma gespreid over twee dagen om het
leven en de spiritualiteit van Bernadette (begeleide bezoeken, conferenties, sa-
cramenten, processies...).

Daarenboven sluit het Heiligdom van Lourdes zich aan bij twee mooie
culturele projecten die het leven en de boodschap van dat jonge meisje uit
Lourdes in het licht plaatsen:

- De musical "Bernadette van Lourdes”, zal meerdere maanden in Lourdes worden
opgevoerd. Een magnifiek beeld dat het talent van zijn makers (muziek van Grégoire,
enscenering door Serge Denoncourt, teksten van Lionel Florence et Patrice Guirao)
verbindt met een grote zorg voor historische juistheid, om op een onuitgegeven
manier de boodschap van Lourdes aan te bieden.

- In mei is er de nationale release van de film “Lourdes”, een realisatie van
Thierry Demaiziere en Alban Teurlai. Deze documentaire wil de eerste rol geven
aan de zieke of broze pelgrims, om te proberen te begrijpen waarom zij, zoals
Bernadette ‘door de Grot aangetrokken worden”.



PUBLICATIE

DE CATECHESES VAN LOURDES

Bernadette wordt onze catechiste, zoals
Maria het was voor haar. Zij komt ons geen
lessen leren, maar een leven, een adem-
stoot en een licht delen, die in ons werken
als een kuur voor de ziel.

Met 175 jaar na haar geboorte en haar
doopsel, en 140 jaar na haar intrede in het
Leven van de Hemel is 2019 een jubeljaar:
"Zalig de armen’, zegt ons Jezus, kijkend
naar Bernadette en naar ons. Wij stappen
verder op onze weg naar het geluk van een
andere wereld, een wereld waar de grootste
rijkdom deze is van het hart dat kan mee-
leven in een wederzijdse liefde. Bernadette,
onzichtbaar in de orde van de oppervlak-
kige schijn, bewerkt in ons een ommekeer
van de waarden. Zij doet ons de arme en de
dienst aan de arme beminnen; zij ontdekt
voor ons het geheim van de vreugde, wan-
neer de dienaar heel wat meer ontvangt dat
wat hij geeft.

E.H. André Cabes - 100 pages
Beschikbaar in de boetiek van het Heiligdom
4,90€

De ellende bestaat om bestreden te wor-
den, de ziekte om verzorgd te worden,
maar wij hebben altijd zieken en armen
onder ons, wij kennen het lijden. Het Evan-
gelie neemt het niet weg, maar doorkruist
het, geeft het een zin in de gave, en ons
hart opent zich. Het ergste lijden, de zonde
van egoisme, verdachtmaking en hoog-
moed is overwonnen door de genade van
de vergeving en van de barmhartigheid.

De Kerk van Jezus is geen humanitaire
organisatie, maar een familie waarin de
armen en de rijken leren als broeders en
zusters samen te leven. Er zullen dan bij
jou geen ongelukkigen zijn, want wij hou-
den stand in de vreugde door op elkaar te
steunen. Jezus, de Zoon van God, die zich
arm heeft gemaakt, heeft ons door zijn
armoede verrijkt: Hij maakt ons met Hem
tot kleine kinderen, vervuld door Gods te-
derheid.



Evenementen
en nieuwigheden in 2019

® 15/17 februari: bedevaart van echtparen
ter gelegenheid van Sint-Valentijn

® 18/22 februari: conferenties over de heilige Bernadette.

® 30 mei: bedevaart voor gescheiden gedoopten
® 28/30 juni: bedevaart van vaders van een gezin.
® 7/9 augustus: mariale bijeenkomst

« Open Source » voor jongvolwassenen.

® 22 augustus: feest van de Familie Notre-Dame de
Lourdes.

® 12/13 oktober : bedevaart van moeders van een gezin
en le bedevaart voor keukenpersoneel.

ACTUALITEIT

van het Bernadettejaar
op Lourdes News

gratis verspreid in Lourdes
of downloaden op
www.lourdes-france.org



HET REIZEN
VAN DE RELIEKEN
VAN DE HEILIGE BERNADETTE

De verering van de relieken van de heilige Bernadette, aangeboden in [talié (in 2017), en in
Frankrijk, Duitsland en Spanje (2018), is in 2019 aangevraagd voor andere reizen in Frankrijk,

[talié en Spanje...

Don Anne-Guillaume Vernaeckt
Onthaal van de pelgrims

Tél. +33 562 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Mgr. Xavier d’Arodes
Internationale pastoraal

Tél. +33 562 42 80 62
pastorale.internationale@lourdes-france.com

-,

2017/2019

®  Schrijf ons om de relieken in uw bisdom te ontvangen:
reliques@lourdes-france.com
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® In 2019 krijgen de relieken van de heilige Bernadette in het Heiligdom
bijzondere aandacht. Tijdens het seizoen zal twee keer per week een tijd van
verering worden voorgesteld, na de internationale Mis op woensdag en zondag.

11 -



FAMILIE NOTRE-DAME
DE LOURDES

De Kerk is een familie, Lourdes is een fa-
milie waar wij heel het jaar door genade
kunnen putten. Door lid te worden van de
Familie Notre-Dame de Lourdes delen wij
met Bernadette in het ontspringen van de
bron en van het licht in de nis van de rots
van Massabielle. Met en door elkaar vor-
men wij een netwerk van vriendschap en
gebed.

Elke maand ontvangen wij een brief en wij
kunnen deelnemen aan een aangeboden
ontmoeting in Lourdes. Wij kunnen ook
een ontmoeting opwekken bij ons thuis,
voor een gesprek rond deze brief Wi
vertrouwen onze intenties en onze daden
aan Maria toe. Zjj worden meegedragen

-12 -

in de Mis voor de pelgrims op zaterdag
om 1115 u. Wij zijn één, in het bijzonder
tijdens de grote mariale feesten en op de
verjaardagen van de verschijningen. In
trouw aan de sacramenten van de Kerk
ontvangen en delen wij de aflaten voor
onze zonden; ook onze overledenen kun-
nen er van genieten. Samen worden wij
door Maria teder bemind en zij houdt ons
met Jezus tegen de borst.

CONTACT

Famille Notre-Dame de Lourdes
1avenue Mgr Théas

65108 Lourdes Cedex

Tél. + 33 (0)5 62 42 79 01
famillendl@lourdes-france.com
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MODERNISERING VAN HET HEILIGD

Restauratie van de klokkentoren van de
basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis

Verbeteringen voor het dagelijks
¥ leven (centrale keuken, WC, liften...)

Vernieuwde kamers



OM VANUIT EIGEN FONDSEN

Nieuwe schema's voor
communicatie voor de verplaatsingen van menigtes

Verbetering van de kruisweg
van de zieken

Realisatie van een bezinningstuin

Verbetering van de H. Bernadettekerk



HET ZIEKENCENTRUM NOTRE-DAME
OPENEN VOOR BEGELEIDERS

Een verblijf, ondergedompeld
in het Ziekencentrum Notre-Dame

Het Ziekencentrum Notre-Dame is een bui-
tengewoon oord van broederlijkheid onder
de generaties en tussen de zieke en gezonde
mensen, De vreugde ontdekken zich tot naas-
te te maken tegenover de zwakheid van een
gekwetste mensheid, is de concrete ervaring
opdoen van Gods barmhartigheid.

* Inrichting van de afdeling Saint-Francois
voor de begeleiders en de families

+ Een veelzijdig onthaal

« Een aanbod van culturele programma’s

+ Een nieuwe centrale keuken

Francois Labadie
Logies

Tél. +33 5 62 42 80 61
and-lourdes@lourdes-france.com




DE VERDERE OMVORMING VAN
DE HOTELLERIE VAN HET HEILIGDOM

Een sober en goeddoend ver-
blijf

De harmonie tussen de omringende natuur en
dit sober en aangename huis zal een vreugde
zijn voor de gezinnen, de groepen en de indi-
viduele mensen die er een kwaliteitsvol verblijf
zullen vinden. De geest van “Laudato Si" van
het huis wordt ook gedragen door het ge-
personaliseerde onthaal vanwege de Travail-
leuses Missionnaires de I''mmaculée en door
de toegangsmogelijkheden tot het spirituele en
liturgische leven in het Heiligdom..

+ Onthaal van groepen en gezinnen

+ Onthaal en gebed van de gemeenschap
™I

+ Regionale keuken

Frédéric Carsuzaa
Logies

Tél. +33562 42 78 11
hebergement@lourdes-france.com




VERSTEVIGEN VAN HET AANBOD
VOOR DE INDIVIDUELE PELGRIMS
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R GroTe ™ Procession !

Het Heiligdom stelt de bezoekers van enkele uren of

dagen voor zich in te schrijven voor een bedevaart
en de genade van Lourdes te ontdekken. Er wordt « LourAdPeF; -
een bijdrage van 5 € gevraagd, maar volgens de pour tous » _

mogelijkheden van elkeen.

Don Anne-Guillaume Vernaeckt
Onthaal van de pelgrims

Tél. +33 562 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Pauline Broqué
Vrijwilligersdienst/Onthaal en
activiteiten

Tél. +33 5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com
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DE BOETIEK VAN HET HEILIGDOM IN DIENST
VAN DE EVANGELISATIE

De boekhandel van het Heiligdom doet andere keuzes en zorgt voor een vernieuwing van
haar collecties en reeksen van authentieke en exclusieve producten van het Heiligdom.

Exacte replica van het beeld van de Onbevlekte

Ontvangenis van de Grot van de verschijningen

van Lourdes. Onuitgegeven en exclusieve kopie,

gerealiseerd door digitalisering in 3D, met een precisie Isabelle Waksman
tot op 1/10 van een mm, van het originele werk in witte De Boetiek

marmer van Fabisch uit 1864. Tél. 05 62 42 82 02
5 librairie@lourdes-france.com




INZAMELPUNTEN IN HARMONIE
MET DE PLAATS

Thierry Leray

Inkomsten en digitalisering
Tél. +33 562 42 78 08
thierry.leray@lourdes-france.com

Arcades Doorgangsplaatsen  Kapellen van het Licht  Cultusplaatsen




HET ONTHAAL VAN MENIGTES

IN HET HEILIGDOM

Suggesties voor een pastoraal parkoers

Een nieuw schema voor de begeleiding van menigtes in het Heiligdom ligt ter studie. Elke
ruimte is herbekeken als een kerk “in open lucht”: de ingangen komen overeen met het
Voorplein, het bedevaartplein is het portaal en de Grot is het koor.

> een vergemakkelijkte circulatie

> een regeling voor de wachttijd bij de Baden
> meer stilte bij de Grot

> comfort voor de pelgrims

Pierre Adias

Beheerder van de site
Tél. +33 562 42 80 90
pierre.adias@lourdes-france.com

Rozenkransplein Nieuwe signalisatie

Voor de individuele pelgrims
signalisatieschermen die bij de Baden
de wachttijd aanduiden, rekening
Rechteroever houdend met de bedevaarten en de prioriteiten
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NIEUWE INITIATIEVEN

VOOR DE JONGEREN!

Ter attentie van de directies en de pastorale begeleiders van de scholen en

alle andere medewerkers in het katholiek onderwijs, stelt het Heiligdom

een gepersonaliseerde organisatie van verblijven voor scholen voor heel

het jaar door. “Lourdes in de 4 seizoenen” zijn voorstellen voor weekends

b\;’GS.CO fre 2 of korte verblijven van 24, 48 of 72 uur. Thematische programma’s, opdat

3 Lourdes e elke leerling kan groeien in geloof, een zin vinden voor zijn leven en een
nieuwe kijk krijgen op de broosheid.

£n toutes saisons.-- 8

LQURDES

open
“source”

LOURDES

Op initiatief van Mgr. Nicolas Brouwet
verwelkomt het Heiligdom van Lourdes
de grote zomerbijeenkomst Open
“Source” voor studenten en jonge profes-
sionelen van 18 tot 30 jaar.

Info :

. Voor de jongeren in diocesane bedevaart en
Don Pascal Boulic I .
Dienst Jongeren en Families alle anderen stelt het Heiligdom heel het jaar te
Tél. +33 5 62 42 78 38 realiseren concrete diensten voor. Een menselijke
sjeunes@Iourdes-france.com en spirituele belevenis.
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INHULDIGING VAN HET INTERNATIONAAL
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Bidden en dienen

naar het voorbeeld van de heilige Bernadette

Het Heiligdom opent dit jaar het Internationaal Centrum voor Vrijwilligerswerk, voor allen die
hun energie in dienst willen stellen van de Maagd Maria. De bedevaarten in het bijzonder
zullen er verschillende types dienstverlening vinden om aan hun jongeren voor te stellen.

> Eén plaats Pauline Broqué
> Eén digitaal platform Vrijwilligerswerk/Onthaal en
Eén b leidi activiteiten
> ten begeleiding Tél. +33 5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com




DE DIGITALISERING VAN

HET HEILIGDOM PRECISEREN

> Voor alle diensten
> Voor alle acties
> Geintegreerd
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WEB MATERIAAL

OP HET HOOGSTE NIVEAU!
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>Alle diehsten van het Heiligdom Thierry Leray
>Meertalig Inkomsten en Digitalisering
>Voor PC, tablet, GSM... Tél. +33 5 62 42 78 08
thierry.leray@lourdes-france.com
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OPENINGSVERS

Gelukkig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

OPENINGSGEBED

God, de eenvoudigen hebt Gij lief en Gij verheft de nederigen. Tussen
hen hebt Gij de kleine Bernadette uitverkoren en haar de vreugde
geschonken Maria te zien en met haar te spreken. Verleen ons, op
haar voorspraak, dat wij haar geloof delen en uw boodschap met
eenvoud beluisteren. Geef dat wij haar ook volgen op de weg die Gij
ons toont en die voert naar het geluk dat Gij belooft. Door onze
Heer.

EERSTE LEZING

Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van
Korinthe

Broeders en zusters, denk maar aan uw eigen roeping. Naar menselijke
maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet
velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God
uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft
God uitgekozen om de sterke te beschamen; wat voor de wereld van
geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen; wat niets
betekent koos Hij uit, om teniet te doen wat wel iets betekent, opdat
tegenover God geen mens zich zou beroepen op zichzelf. Dankzij Hem
bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. Daarom, zoals er
geschreven staat: Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de

Heer.
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HET LIED VAN JESAJA

R/ U die goed bent voor de armen, wees gezegend, Heer.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.

Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen opbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,

vanaf de rivier tot de grens van de aarde!

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.

Hij zal zich ontfermen over misdeelden
de zwakke schenkt hij weer levensmoed.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,

in ere zolang als er dagen zijn.

Die naam zal een zegenspreuk zijn op aarde;
want hem prijzen alle volken gelukkig.
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ALLELUJAVERS

Alleluja. Alleluja.
Wees verheugd en zing, en jubel blij gezind

uw loon zal in de hemel ongemeten zijn.

Alleluja

EVANGELIE

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
“Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu
honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij
zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de
mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit
de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, spring dan
op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde wijze
behandelden hun voorvaderen de profeten. Maar wee u, rijken, want wat
u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u die nu verzadigd zijt, want ge
zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun
voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, ontvang deze offergaven die wij U eenvoudig en nederig
aanbieden. Moge deze offerande bewerken dat wij de heilige
Bernadette navolgen in haar gebed en haar offergezindheid. Door
Christus, onze Heer.

PREFATIE

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.
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U bent het die ons uitnodigt tot vreugde, nu wij vandaag de heilige
Bernadette vieren, want langs haar hebt U ons de geheimen van uw
Rijk geopenbaard.

U hebt haar tussen de kleinen en armen uitgekozen om, langs haar
nederigheid en haar lijden, de wijsheid van het kruis te tonen.

U hebt haar geroepen om de vertrouwelinge te zijn van Maria, de
onbevlekte Maagd, om de zondaars tot bekering en de gelovigen tot
de bronnen van het heil uit te nodigen.

Van haar zwakke gezondheid, vrij aanvaard uit liefde voor U, hebt u
voor alle zieken een sprekend teken van hoop en troost gemaakt.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U

zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: Heilig
VERS VOOR DE COMMUNIE

Zalig de zuiveren van hart.

Het Rijk der hemelen behoort hun toe.

GEBED NA DE COMMUNIE

Heer, door deze communie hebt Gij ons gesterkt en in uw liefde één
gemaakt. Schenk ons de kracht die de heilige Bernadette in haar
streven naar de heiligheid bezielde. Geef dat wij in ons leven van elke
dag haar eenvoud, haar vroomheid en dienstbaarheid navolgen, en zo
in de wereld getuigen worden van Jezus Christus, onze Heer.

- 33 -






1. Heureux, vous les pauvres
Thalrrad g & Livisrokes. 2000 &

e Mairie- Anduereste Noory (cosplehl & jean-Frel Lioot irdfaind — sloSeper: b Pl Ui = 0CADT Mysapes
Traeihartionn) . o, IT - b, Fearanger, 15 - P, Kenery, 18 - UL Barnen of 1T SchalBerger, DE - H. De Casen, M0
|

wn Y
{I:'.ﬂrﬂ'l
3 = —p—— Tt T - —— ===
||£*_J AT Iy 4 = F 1 o
o Hu -eme,  voun M pauevel oo b om0 - vt b PA - o
3] B - 8 - B v o0 - v - i, che il Dy - e & i o - TR [ L)
- L] L] e s go o bepr Wl A - mor a - bee w £ i L —
BN How hap - Py dm you, the pood whine heams @ - e -] pen o Leren
[ A man, peid  se - Byl fw - o Ferr W wwit ollen LIC I L~ B
g e am B oW e o-pem  sich oo de  Heeo

I.Fé%ﬁﬁ—-: =—====: u@

[Hew ean fal Pun de  wam, - mu - n por com - bker W R - W e D
It frl-1u hi wislus /o i [l VB - M =T Mar- e - Gl - D
8 o e Dios wn dev-po - pa - RE_E o, i = [F1] 28 o - e,
B b Dl B pell ramw B e Opdves  Oer Wl pou, ol il P e SN
i Cof wind - e owon eoch asn, schwetfhosd  wm B = L] o -t Seln-iasdh
W Toon  jec os wond mevn omed oma, HE| I Ll - e en  Hoop e wlk - e

i - o - E - F - VORS ET BO& -« M5 « SEXZ [N 8
i CAM-TLL WO . STROD  CLOR, { - L - T HE § . GHOR
Boph - U -GHS B - TAD DE ©O - 20 § - NAa - TAh
I5 DEEF WETH . I YORM HIARTS Bl - JORCE  AMD PRAEE THE  LDRED,
Di FEREUTELCH AL - LE - ZEW UMD U - T O - NI EMD,
By WEES VIR-HELGD BN FING B JU - BEL BUY - GE - WD,

=== Eu—%f. =

e CAE WD - TRE  RE-COM - FEM - BLEST GEAM - O DabS LE CIEL |

W Lk WO STRA BRI |:|:p,-| « PEM GAE CRAM-IN S WE COELY !.'Ei
B oPEs N L OF-uD  DODS o RE o OO0 PER - 54~ RAI LY
B FOE  HE PRE-PAETS A& GRIAT R - VWaRD FORE YOI W HEAWMR Ll S
i GOTT SELEST 57 EU - ER LOHN DEE - PBET B LA - MEL  OERCHE REX T
Mew LW VEEUG-DE N D HE - MEL ZAL  WOL - WO - BEN 2NN Tijrd1
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LOURDES CHANTS 2019
Beschikbaar in De Boetiek van het Heiligdom
14,90€ / Parituren + CD
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Don Jean-Xavier Salefran
Liturgie

Tél. +33 562428216
Jjean-xaviersalefran@lourdes-france.com
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DE KEUZE TUSSEN DE EUCHARISTISCHE
PROCESSIE EN DE EUCHARISTISCHE LOFPRIJZING

Elke dag van het bedevaartseizoen is er
om 17 u de eucharistische processie. Zij
loopt van het podium op de bedevaartwei-
de naar het voorplein van de Rozenkrans-
basiliek (of naar de H. Pius X-basiliek). Het
gebeurt ook dat de eucharistische proces-
sie wordt vervangen door de aanbidding,
direct in de Pius X-basiliek. Deze beslissing
wordt genomen in functie van verschillen-
de criteria:

1. Het aantal: het kan gebeuren dat de
processie wordt vervangen door een eu-
charistische lofprijzing omwille van het
kleine aantal ingeschreven pelgrims. Om
betekenisvol te zijn en niet onopgemerkt
voorbij te komen moet de processie ge-
noeg deelnemers hebben.

-38 -

2. Het weer: het risico op regen of onweer
maakt het onmogelijk dat de processie
buiten plaats vindt. Hetzelfde geldt voor té
grote hitte. Ook dan komt men onmiddel-
lijk in de basiliek bijeen.

De beslissing om de processie te vervan-
gen door een lofprijzing wordt gewoon-
lijk aangekondigd door de chapelain die
verantwoordelijk is voor de liturgie op de
vergadering van 13.30 u en, uitzonderlijk
om 16 u via de geluidsinstallatie in heel het
Heiligdom.



MARIALE PROCESSIE

De dienst Liturgie werkt samen met de zie-
kenhelpers, de jongeren en de pelgrims,
die ‘s avonds hun kostbare hulp verlenen
opdat de mariale lichtprocessie in de beste
omstandigheden mag verlopen.

De mensen die aangeduid zijn om het
beeld van de Maagd, het kruis of de fakkels
te dragen en zij die de koorden moeten
houden worden om 20 u precies voor de
Rozenkransbasiliek verwacht. Dank u wel
voor uw stiptheid.

De bedevaarten zijn uitgenodigd om deel
te nemen in het zangkoor door vrijwilligers
te sturen, ten laatste tegen 20.30 u voor de
Rozenkransbasiliek.

DE VOLGORDE VAN DE PROCESSIE LIGT
ZO VAST:

1. het kruis

2. de georganiseerde bedevaarten met
zieken die voor het beeld opstappen. De
plaats van vertrek wordt voor elk van deze
bedevaarten op de vergadering van 13.30
u meegedeeld.

3. het beeld van Onze Lieve Vrouw

4. de pelgrims in groep of individueel

-39 -

DE VOLGORDE VOOR DE
PROCESSIE BINNEN ELKE
BEDEVAART:

1. De vlaggen

2. bisschoppen en priesters

3. groepen kinderen

4. mensen op een brancard

5. mensen in een rolstoel per 4

6. mensen in een blauw wagentje per 4
7. de valide pelgrims

De vlaggen worden na aankomst bij voor-
keur geplaatst op de trappen boven het
voorplein van de Rozenkransbasiliek, vol-
gens de indicaties van de ceremoniemees-
ters van het Heiligdom.

Alleen de clerus (bisschoppen, priesters en
diakens) gaan het voorplein op. Hoe dan
ook, alleen de personen die geautoriseerd
zijn door de ceremoniemeesters kunnen het
voorplein opgaan.



INTERNATIONALE
MIS

De misdienaars worden aangeduid tijdens
de vergadering van 13.30 u van de dag
voordien. De misdienaars voor de interna-
tionale Mis (en ook voor de eucharistische
processie of de lofprijzing) worden geko-
zen uit de grote jongens en de mannen die
het liefst de gewoonte hebben om bij het
altaar te dienen. U meldt het best enkele
dagen voordien aan de dienst Liturgie, als
een groep van misdienaars of van semina-
risten deze dienst kan verzekeren.

De misdienaars die geen taak te vervul-
len hebben kunnen hun albe dragen en
direct naar een voor hen voorbehouden
plek gaan in de buurt van de zetel van de
voorganger.

SACRISTIE VAN
DE GROT

De nieuwe sacristie van de Grot wordt
samen met de al bestaande gebruikt. De
oude sacristie dient voor de vieringen die
minder dan 20 concelebranten hebben. Is
hun aantal groter, dan maken ze zich klaar
in de grote sacristie, iets verder van de Grot
in de richting van de Baden. De beslissing
om de grote sacristie te gebruiken wordt
de dag voordien op de vergadering van
13.30 u meegedeeld.

De misdienaars die aangeduid worden
om de Mis bij de Grot te dienen zullen,
op vraag van Mgr. Brouwet, bisschop van
Tarbes en Lourdes, uit de jongens gekozen
worden.




BISSCHOPPEN

Er wordt met klem aan de bedevaart-
directeurs gevraagd om  deelnemende
bisschoppen in verschillende liturgische vie-
ringen aan te melden. Het is ook heel kost-
baar te weten welke talen de bisschop viot
spreekt.

Sommige bisschoppen hebben gevraagd
hoe zij gekleed moeten zijn om deel te ne-
men aan de verschillende vieringen. Tijdens
de eucharistische processie dragen alle
bisschoppen albe en koorkap. Voor de ma-
riale lichtprocessie worden de bisschoppen -
uitgenodigd de soutane met paars of de Mg ™
albe te dragen. .

KERSTMIS
EN GOEDE WEEK

De diensten van Kerstmis en van I‘_..-""
de Goede Week worden altid
voorgegaan door een chapelain
van Lourdes. Dit zijn de betrokken
vieringen:

> de nachtmis van Kerstmis
> de Mis van Witte Donderdag

> de viering van het Lijden
> de kruisweg . /

> de Paaswake

P
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"Go and drink at the spring", is Mary's invitation to B

rition). Bernadette scrapes in the earth and brings to
at the taps today. It is ordinary water, like that of neig
are associated with it, it is neither consecrated nor m
intercession of the Virgin Mary and the prayer of Chr
would have no virtue without faith.

T

You are not coming into a museum. You can feel at home
here. Bernadette said, "The Grotto was my heaven." In
front of this rock so inviting that it has received billions of
caresses, you are beckoned to look at Mary, who will illu-
minate your life and will help you to overcome difficulties in
your daily life or to recover confidence lost due to adversity.

You are here because someone is expecting you. Look up at Mary. As the apparition
taught Bernadette, make a meaningful sign of the cross: In the name of the Father, the
Son and the Holy Spirit. In your heart, think of those who are suffering or who need
support. Entrust them to the maternal protection of Our Lady of Lourdes.

Infographic: David Torchala
Editing: Martine Korpal
Photos: Pierre Vincent




nadette on 25th February 1858 (9" appa-
light the spring from which we can drink
bouring springs. Although many healings
raculous. It is God who heals through the

stians. Bernadette said herself, "This water

Nobody leaves Lourdes without lighting a candle:
"This light extends my prayer". By taking a candle,
you are making an offering to the Sanctuary.




E.H. André Cabes
Rector van het Heiligdom
Tél. +33 562 42 79 01
rectorat@lourdes-france.com

E.H. Horacio Brito

Aalmoezenier van de Hospitaliteit NDL
Tél. +33 5624278 78
horacio.brito@lourdes-france.com

E.H. Mihai Perca
Verantwoordelijke biechtkapel

Tél. +33562 427878
mihai.perca@lourdes-france.com

Mgr Xavier d’Arodes
Internationale pastoraal

Tél. +33 562 42 80 62
pastorale.internationale@lourdes-france.com

Don Anne-Guillaume Vernaeckt
Onthaal van de pelgrims

Tél. +33 5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Sarah Labroille
Verantwoordelijke departement
Bedevaarten en Hospitaliteiten

Tél. +33 562 427878
reservation@lourdes-france.com

Nathalie Carladous
Planning en reservering voor
bedevaarten en groepen

Tél. +33 5 62 42 79 02
reservation@lourdes-france.com

Don Jean-Xavier Salefran
Liturgie

Tél. +33 562 42 82 16
Jjean-xaviersalefran@lourdes-france.com

E.P. Jean-Marcel Rossini

Overste van de Kapucijnen in Lourdes
Tél. +33 562427878
chapelains@lourdes-france.com

Don Pascal Boulic

Dienst Jongeren en Families
Tél. +33 5 62 42 78 38
sieunes@lourdes-france.com

E.Z. Genevieve Pagées
Onthaal en activiteiten
Tél. +33 5 62 42 20 08

saccueil@lourdes-france.com

E.H. Francois Bustillo

afgevaardigde voor de bescherming van
minderjarigen en kwetsbare personen
Tél. +33 5 62 42 78 01
communication@lourdes-france.com
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Guillaume de Vulpian
Directeur-generaal

Tél. +33 562 4279 79
dominique.anerot@lourdes-france.com

Eric Brouard

Beheer en personeelsdirecteur
Tél. +33 5 62 42 79 65
personnel@lourdes-france.com

Daniel Pezet

President van de Hospitaliteit NDL
Tél. +33 5 62 42 80 84
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

Dr Alessandro de Franciscis
Permanente arts

Tél. +33 562 42 79 08
bmedical@lourdes-france.com

Sébastien Maysounave
Techniek/Veiligheid

Tél. +33 5 62 42 82 20
travaux@lourdes-france.com

Francois Labadie

Logies

Tél. +33 5 62 42 80 61
and-lourdes@lourdes-france.com

Frédéric Carsuzaa

Logies

Tél. +33562 4278 1
hebergement@Ilourdes-france.com

Mathias Terrier
Communicatie

Tél. +33 562 42 78 01
communication@lourdes-france.com

Thierry Leray

Inkomsten en digitalisering
Tél. +33 5 62 42 78 08
thierry.leray@lourdes-france.com

Pierre Adias

Beheerder van de site
Tél. +33 5 62 42 80 90
pierre.adias@lourdes-france.com

Jean-Michel Dulong
Logistiek

Tél. +33 5 62 42 82 20
travaux@lourdes-france.com

Pauline Broqué

Vrijwilligerswerk/Onthaal en activiteiten

Tél. +33 5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

E.H. Lluis Ruiz Brichs
Chapelain voor het Spaans
Tél. +33 562 42 78 59
lluis.ruizbrichs@lourdes-france.com

E.H. Nicola Ventriglia
Chapelain voor het Italiaans
Tél. +33 562 42 78 56
nicola.ventriglia@lourdes-france.com

E.H. Klaus Holzamer
Chapelain voor het Duits
Tél. +33 5 62 42 78 09
kgholzamer@lourdes-france.com

E.H. Cyril MacNeil
Chapelain voor het Engels
Tél. +33562 427878

cyril. nacneil@lourdes-france.com

Pere Mark Kemseke
Chapelain voor het Nederlands
Tél. +33 562 42 78 07
mark.kemseke@lourdes-france.com

E.Z. Marie-Ange Mesclon
Pastorale equipe Notre-Dame
Tél. +33 5 62 42 80 31
and-lourdes@lourdes-france.com

E.H. Zbigniew Musielak
Pastorale equipe Notre-Dame
Tél. +33 5 62 42 80 61
chapelains@lourdes-france.com

Pascale Castillo
Archieven en patrimonium
Tél. +33 5 62 42 78 73
archivpat@lourdes-france.com

E.B. Jean-Paul Lécot
Kapelmeester

Tél. +33 562 42 78 40
Jjplecot@lourdes-france.com

Laure Buscail

Dienst Ontwikkeling

Tél. +33562427878
developpement®@lourdes-france.com

Alain Esparbes
Directeur Marie Saint-Frai
Tél. +33 5 62 42 80 00
www.saintfrai-lourdes.com

Martine Diallo

Office Chrétien des personnes
Handicapées (OCH)

Tél. +33 562 42 79 92

lourdes@och.fr
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