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« …dat men hier in processie naar toe 
komt. »



OPENINGSVERS
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, moeder en geestelijke lerares, no 32, 
p. 166] 
(Ps 34, 12 ; cf. Jes 2, 3)
Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg : 
ik leer u de Heer te vrezen. 
Komt, wij gaan op  naar de berg van de Heer 
en wij zullen zijn paden volgen. 

OPENINGSGEBED / COLLECTAGEBED 
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, beeld en moeder van de Kerk, no 27, 
p. 143]
God, door uw goedheid en kracht 
schittert de heilige Maagd,
de meest verheven vrucht van de verlossing,
als het smetteloze beeld van de Kerk.
Wij bidden U :
 dat uw volk bij zijn pelgrimstocht op aarde
 zijn ogen gericht houdt op haar
 en zo Christus getrouw navolgt
 om samen met Maria te komen tot de volledige heerlijkheid,
 die wij met vreugde in haar beschouwen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
 die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God,
 door de eeuwen der eeuwen.

EERSTE LEZING 
(« Het nieuwe Jeruzalem » - Apok 21, 1-5a - Lezing uit het boek van de Openba-
ring) 

Ik, Johannes,
zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
 de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
 en de zee bestond niet meer.
En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem,
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 van God uit de hemel neerdalen,
 schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Toen hoorde ik een machtige stem
 die riep van de troon:
 'Zie hier Gods woning onder de mensen!
 Hij zal bij hen wonen.
 Zij zullen zijn volk zijn
 en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen
 en de dood zal niet meer zijn;
 geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn
 want al het oude is voorbij'.
En Hij die op de troon is gezeten, sprak:
 'Zie, Ik maak alles nieuw'.
 - Woord van de Heer 

PSALM 
Psalm (Ps 122, 1-2, 3-4, 8-9)

 R./ Wij trekken blij naar Gods huis. 

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
« Wij trekken naar Gods huis ! »
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeengebouwd:
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk. 
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Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
ter wille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA 
[Heilige Familie - C]

Alleluia, Alleluia
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. 

Alleluia 

EVANGELIE
[Heilige Familie - C] (Lc 2, 41-52) 
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
 
De ouders van Jezus reisden ieder jaar,
 bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest
 gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden 
was.
Maar na afloop van die dagen
bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter,
 zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver
 en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden,
 keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel,
 waar Hij te midden van de leraren zat,
 naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
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Allen die Hem hoorden,
 waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen.
Zijn moeder zei tot Hem:
 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?
 Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U heb-
ben gezocht'.
Maar Hij antwoordde:
 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
 Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
 Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderda-
nig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
 En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid 
bij God en de mensen. 
 
- Woord van de Heer

GEBED OVER DE GAVEN  
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, beeld en moeder van de Kerk, no 27, 
p. 144]

Heer, wij bidden U :
 mogen wij gereinigd worden
 door het offer dat aan uw Naam wordt toegewijd,
en laat uw Kerk van dag tot dag
 gelijkvormig worden aan het beeld van Christus
 dat zij bewondert en verheerlijkt
 in zijn moeder die is in heerlijkheid.
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
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PREFATIE
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, moeder en geestelijke lerares, no 
32, p. 167] 
(De Maagd Maria laat als moeder uit liefde haar kinderen niet met rust en 
als lerares onderricht zij hen met haar voorbeeld)
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
 om recht te doen aan uw heerlijkheid,
 om heil en genezing te vinden
 zullen wij U danken, altijd en overal.

En nu vandaag verheerlijken wij U
 bij de gedachtenis van de heilige Maagd Maria.

Zij is innig verbonden met het mysterie van Christus
 en samen met de Kerk brengt zij voor uw rijk telkens weer 
kinderen voort.
 Door haar liefde en haar voorbeeld
 spoort zij hen aan de volmaakte liefde na te streven.

Omdat zij zelf het beeld is van evangelisch leven,
richten wij met deemoed onze blik op haar
 en wij willen leren U met haar gezindheid boven alles lief te 
hebben?
 met haar geest voortdurend uw Woord te overwegen
 en met haar hart onze broeders en zusters te dienen.

Daarom, met alle koren van de engelen
loven en aanbidden wij U
en zingen U toe vol vreugde :

VERS VOOR DE COMMUNIE 
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, moeder en geestelijke lerares, no 
32, p. 168] (Lc 2, 19)
 
Maria bewaarde al deze woorden 
en overwoog ze in haar hart.
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GEBED NA DE COMMUNIE 
[Mis ter ere van de heilige Maagd Maria, beeld en moeder van de Kerk, no 
27, p. 146]
 
Heer onze God,
 Gij hebt ons kracht geschonken door dit heilig sacrament.
Wij bidden U :
 laat uw Kerk met vreugde de weg gaan van het evangelie,
totdat zij de zalige aanschouwing van de vrede bereikt
 die de maagd Maria, uw nederige dienstmaagd, reeds geniet 
in eeuwigheid.
Door Christus onze Heer.
en overwoog ze in haar hart.
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« …dat men hier in processie naar toe 
komt. »
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Allez dire aux prêtres
Jean-Paul Lécot

Ordinarium van de mis 2024

Kyrie en si bémol majeur
Isaia Ravelli

Gloria de Lourdes en si bémol majeur
Isaia Ravelli

Sanctus de Lourdes en fa majeur
Isaia Ravelli

Agnus Dei en re mineur
Isaia Ravelli

Nous allons manger ensemble
L. Bourgeois / J.S. Bach

Magnificat "et exsultavit"
Isaia Ravelli
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Creatie voor de eucharistische processieNEW



Meertalig repertorium
van de liederen van Lourdes

Beschikbaar in de Boekhandel van de Grot en op:
www.librairiedelagrottelourdes.com
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Kreation für die MarienprozessionNEW

CD liedjes en partituren

Pre-order in de Boekhandel van de Grot en op:
www.librairiedelagrottelourdes.com

Beschikbaar op 15 MAART




